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Welke ingevingen sturen jouw coaching?

‘Wist ik het maar! Dan zat ik nu niet bij jou’,
en ze kijkt je aan met een mix van boos-
heid en onmacht. Dit is je tweede coach-
gesprek met deze vrouw en het kwartje
valt duidelijk nog niet. Je hebt haar net
gevraagd: ‘Hoe komt het denk je, dat je
manager je opnieuw geen promotie heeft
gegeven?’ Door jouw hoofd gaat van alles
heen: ‘Meent ze dit? Heeft ze echt niet door
waarom het haar niet gegund is?’

Je vindt het vervelend om haar te coachen:
ze is veeleisend, en als ze zelf aan de bak
moet met reflectie, dan geeft ze het meteen
op. En tegelijk heb je met haar te doen: je
voelt ook haar onmacht, dat ze verder wil
komen, maar niet weet hoe. Welke van deze
gedachtes en gevoelens over haar ga je
inzetten voor een interventie? Bij deze vraag
horen nog meer afwegingen: welke gaat bij
haar binnenkomen? Wat nu als ze me te
confronterend vindt? Je intuitie voorspelt:
deze vrouw breekt, of valt genadeloos aan,
als je haar vertelt: vanwege je houding zou
ik jou ook geen promotie gunnen.

Als je coacht vanuit egodriften is zoiets
teruggeven héél spannend. Het ego, de
perceptie van onze persoonlijkheid, is bezig
met goed gevonden worden en veiligheid,
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en zal dus een aanval van een coachee
altijd willen voorkomen. En bovendien,
vult je prestatiegerichte ego aan, dat is ook
niet effectief. Dan gaat ze zich alleen maar
verdedigen over gedrag dat haar in de weg
zit. En een ego heeft sympathie met andere
ego’s, dus snapt heel goed: als het ego van
die andere vrouw afkeuring hoort, dan is
dat enorm schrikken. Want niet goed doen,
is niet goed zijn —voor het ego.

Als je coacht vanuit de ziel, dan komen er
andere ingevingen. Wat wil en kan ik bete-
kenen op het levenspad van deze vrouw?
Wat heeft deze vrouw te leren of ervaren,
om te groeien? Hoe voel ik me verbonden
met haar, ook al ervaar ik irritatie? Of mis-
schien juist wel: verbonden in de irritatie?
Het ego van de coach gaat dat soort reflec-
tie liever uit de weg: ‘Geef ik het weleens
op, of ben ik soms veeleisend? Zijn er men-
sen die zich aan mij ergeren en mij iets niet
gunnen?’ De ziel ‘weet’ dat perfectie niet
bestaat en vindt dat soort zaken dan ook

Zij heeft recht op een
‘imperfect ego’, maar haar
leidinggevende ook.

minder bedreigend. Met liefde kun je vanuit
de ziel de ander een spiegel gunnen over
waar haar gedrag botst met de wensen van
een ander. Zonder dat zij ook maar iets min-
derwaard is. Het is niet vrijblijvend: zij heeft
recht op een ‘imperfect ego’, maar haar lei-
dinggevende ook. En de organisatie mag
ook dingen verwachten.

In de praktijk maak je vaak geen bewuste
keuze tussen of ‘ego’- of ‘ziels’-ingevingen
tijdens het coachen. Daarvoor gaat het te
snel, en zijn die twee ook te zeer verweven
met elkaar. Met onze intuitie en intentie
kunnen we echter wel koers zetten voor
alles wat er uitgewisseld en ervaren wordt.
Welke ingevingen sturen jou in je coaching?
Is je intentie als coach om ervoor te zorgen
dat het ego van de ander zich onbescha-
digd en opgepoetst voelt? Of is je intentie
om ervoor te zorgen dat het feilbare, tekort-
schietende ego van de ander stralend durft
te falen, aangemoedigd en getroost door de
ziel? ’

Manu Busschots is opleider van coaches en
eigenaar van De Ondersteen. Hij is auteur
van het boek Je Eigen Managementcoach.
Leid jezelf naar meer voldoening en succes.
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